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Dit is een omdraaiboek
Maar hoe lees je dat?

Froekje en Mies gaan allebei op vakantie, maar zonder elkaar. Jij 

mag beslissen over wie je het eerste wil lezen:

1. Froekje die gaat kamperen op het Waddeneiland Terschelling

2. Mies die in een luxe resort verblijft op het Griekse eiland Rhodos.

Via de app houden ze contact met elkaar. Dus aan welke kant je 

ook begint, door de apps weet je toch al een beetje wat de ander 

meemaakt.

Je kunt ook om en om een hoofdstuk lezen, dus:

- Hoofdstuk 1 Froekje 

- Hoofdstuk 1 Mies 

- Hoofdstuk 2 Froekje 

- Hoofdstuk 2 Mies 

- Enzovoort

Jij bent de baas! 
En het is altijd goed! Heb je al een idee?

Wij wensen je in elk geval veel plezier,

Sandra en Mireille
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Ik stel mij even voor:

 

Hoi, mijn naam is Froekje. Ik ben elf 

jaar en zit op basisschool de Spring-

schans in groep 7. Mijn lievelingsvak 

is taal en wist je al dat ik in de 

schoolkrantcommissie zit?

Mies is mijn beste vriendin. Zij is 

zo gek als een deur en dat kan ik wel 

gebruiken. Thuis woon ik alleen met mijn moeder en tja, 

dat is soms best wel saai hoor.

Ik zit op schaatsen en op scouting. Misschien gaat Mies 

er ook wel op, op scouting bedoel ik dan.

(M’n moeder noemt het de padvinderij, alsof je steeds 

een pad moet zoeken!)

Froekje
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1. Fietsen

‘Kijk eens, Froekje,’ zegt opa Theo, ‘heb ik op marktplaats voor je 

gekocht.’ Hij drukt haar, terwijl ze met een volgepakte fiets tussen 

haar benen staat, een mobieltje in de hand. 

Ze staan voor hun huis, waar Jacqueline, de moeder van Froekje, net 

de voordeur op slot draait.

‘Mag ik die houden?’ Froekje kijkt verrukt van de Huawei in haar 

handen naar opa. 

Haar moeder komt aanlopen. ‘Ik wilde die dingen buiten de deur 

houden tot ze twaalf is.’ Haar fiets is al even vol gepakt als die van 

Froekje, maar dan nog met een fietskar erachter. ‘Wat moet ze met 

een mobiel op Terschelling?’

Opa Theo buigt zich naar Froekje. ‘Jij moet Mies toch kunnen appen,’ 

bromt hij. ‘Ik heb er tien euro beltegoed opgezet, voor als je geen wifi 

hebt.’ Hij trekt even kort aan haar vlechtjes. ‘Fijne vakantie, meis!’

Froekje kust opa gauw op zijn wang. Wat gaaf! Opa snapt het tenmin-

ste. Ze zet haar kilometerteller op nul en fietst weg. ‘Doeg oop!’ Het 
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gaat een stuk zwaarder dan normaal met die volle fietstassen en twee 

slaapzakken onder haar snelbinders. Haar stuur bibbert een beetje. 

Ook haar moeder komt maar langzaam op gang. 

Ze gaan eerst langs de Annie M.G. Schmidtlaan 53. Froekje laat haar 

bel zo luid mogelijk rinkelen als ze Mies’ huis naderen. En jawel 

hoor, het werkt: Mies komt de deur uitgehold. ‘Froek!’

‘Kijk Mies.’ Ze tovert de zwarte Huawei uit haar jaszak. ‘Van opa 

Theo.’

‘Wauw!’ Mies kijkt heel blij. ‘Wat is je nummer?’

Froekje valt stil. Dat heeft ze helemaal niet gevraagd.

‘App mij maar; ben ik er zo achter.’ Mies somt haar eigen nummer op 

en Froekje toetst het in. 

Hoi Mies, typt ze en één seconde later klinkt er een belletje uit de 

kontzak van Mies.

‘Yes!’ roepen ze beiden.

‘Hoe laat ga jij weg?’ vraagt Froekje.

‘Vannacht om vier uur eruit.’

‘Poe hé! Moeilijk, zo vroeg opstaan.’

‘Poe hé, moeilijk, zo ver fietsen, kun je beter zeggen,’ grijnst Mies.

Froekje grinnikt. Ze houdt wel van fietsen, maar een keer vliegen 

lijkt haar ook leuk. ‘Nou, doei Mies. Goeie reis!’ 

‘Tot apps!’ roept Mies haar na.

Nog voor de Afsluitdijk, vlakbij de Waddenzee, rijden ze camping
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Wiringherlant op. Hèhè, lekker om te stoppen. Froekje heeft een 

houten kont gekregen. Ze kijkt op de teller: 51,8 kilometer hebben ze

er inmiddels op zitten.

‘Zullen we eerst in het restaurantje wat drinken en daarna onze tent 

opzetten?’ stelt haar moeder voor.

Als ze allebei aan een kop verse muntthee zitten, pakt Froekje haar 

mobiel.

Hoi Mies, we hadden voor de wind   We zijn nu in 

Hippolytushoef en gaan zo de tent opzetten. Morgen de 

Afsluitdijk over. Hopelijk hebben we dan nog steeds wind 

mee. Ik hoop dat ik Hannah weer zie op Terschelling. 

Weet je nog? Dat vriendinnetje van mij van vorig jaar. 

Ze gaat altijd drie weken naar dezelfde camping. Ben jij 

al klaar voor de reis? 

17:05

Hoi Mies, we hadden voor de wind   We zijn nu in 



Een nieuw meisje in de klas zet de vriendschap van Froekje en Mies 
onder druk. Kan Tessa hun nieuwe vriendin worden of drijft ze hen 
juist uit elkaar?
En wat is eigenlijk haar relatie met Kasper, de pestkop van de school? 

‘Weet je, Froek? Ik mag natuurlijk twee weken logeren hè, 
van mijn vader. Ik dacht, als ik nou één week bij Tessa ga en één week 
bij jou? Dat is voor Tessa leuk, voor mij en voor jou toch ook?’
Het valt stil.
‘Wat vind je?’ probeert Mies. ‘Jij blijft gewoon mijn allerbeste 
vriendin, hoor.’

‘Een aanrader voor alle jonge meiden die wel eens verward raken in 
hun vriendschappen.’ Fiona Rempt, kinderboekenschrijfster

‘Een mooi boek over wat echte vriendschap betekent en hoe be-
langrijk het is om iemand te vinden die je begrijpt. Met veel plezier 
gelezen.’ Maria Genova, journalist en schrijver

Ook verkrijgbaar:



Twee scoutingverenigingen wedijveren om het clubgebouw. Wie 
wint de vlottentocht?
Froekje en Mies met de gidsen of Kasper met de verkenners? Beiden 
gaan 100% voor de winst. Maar of de strijd ook het beste in ze naar 
boven haalt?

‘Ik hoor niks.’ Kasper trekt één wenkbrauw op.
‘Ja,’ zegt Froekje met trillende stem. ‘Jullie winnen de vlottentocht.’
‘Juist!’ Nu grijnst hij. ‘Froekie begint het te leren. En dan nog wat: 
JIJ wordt mijn knecht.’

‘Vriendschappen, onrecht, dilemma’s en uitdagingen; een spannend 
avontuur over echte meiden waar Lizzy en Floortje graag vriendin-
nen mee zouden zijn.’ Suzanne Buis, bestsellerauteur

‘Door een foutje in de administratie wordt het leuke kamp van 
Froekje en Mies onverwacht een ‘jongens tegen de meisjes’-achtig 
plaagspel. ‘Froekje en Mies op scoutingkamp’ is vrolijk en grappig 
voor iedereen die wel van avontuur houdt.’ Nanda Roep, schrijfster

Ook verkrijgbaar:
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gaat beginnen. Mies vindt het best spannend. Ze pakt haar vaders 

hand beet en kijkt naar buiten. De grond komt steeds dichterbij. Het 

landschap ziet er zo anders uit dan in Nederland en de lucht is strak-

blauw. Ze kauwt nog eens extra hard op haar kauwgompje. En voor 

ze het weet raakt het toestel de grond, het rijdt nog, maar ze wordt 

toch in haar stoel gedrukt door het remmen. Dan komt schuddend en 

krakend het vliegtuig tot stilstand. Iedereen begint te klappen.

‘We zijn er!’ roept haar vader. ‘Hè, altijd weer fi jn.’ 

Als ze in de aankomsthal op de koff ers moeten wachten, gaat Mies 

boven op haar rugzak zitten. Ze appt:

Even later houden ze stil bij een mevrouw in een zwart met wit 

mantelpakje. Ze lijkt wel een pinguïn. In haar ene hand houdt ze een 

vlaggetje van de reisorganisatie, in de andere heeft ze een mapje met 

papieren. Claire meldt zich als de familie Dekker en de pinguïn zegt 

iets terug. 

‘Niet af?’ 

Mies kijkt omhoog en ziet haar moeders boze gezicht. ‘Hoe bedoelt 

u dat het hotel niet af is?’

He Froekje, ik ben nog heel! Het vliegtuig maakte zoveel 

herrie joh. Maar ik ben op het eiland: Rhodos. Zo gek, ik stapte 

het vliegtuig uit en er kwam een hele warme walm over me 

heen. Het is hier vet heet. Straks meteen mijn bikini maar aan                          

        Gaat bij jou ook alles nog goed? 

11:18

        Gaat bij jou ook alles nog goed?         Gaat bij jou ook alles nog goed?         Gaat bij jou ook alles nog goed? 

‘



dat ik precies weet hoe laat ze waar zijn? Je weet dat ik altijd stress 

heb als we op vakantie gaan, dus even rustig aan graag.’

Gijs, die met zijn lange puberlijf uitgestrekt op de bank ligt te niksen 

zegt: ‘O, heb je altijd stress als we op vakantie gaan? Valt helemaal 

niet op.’

‘Yes! Ik zie ze.’ Mies springt op en vliegt naar buiten. ‘Froek,’ gilt ze 

als ze het pad afrent.

‘Kijk Mies,’ begint die meteen. Ze pakt een zwarte mobiel uit haar 

jaszak: ‘Van opa Theo gekregen.’

‘Wauw!’ Mies is helemaal door het dolle. Nu kunnen ze gewoon 

appen. Ze kijkt nog eens naar Froekje en haar volgepakte fiets. Wat 

een dappere vriendin heeft ze toch. Zo’n eind fietsen. Zij zelf zal 

morgenvroeg in het vliegtuig zitten. 

‘Slaap fijn, lieve Mies.’ Haar moeder zit op de rand van haar bed en 

strijkt nog even door haar krullenbos. 

‘Vergeet ik bijna,’ Mies schiet overeind, ‘Froekje heeft nog geappt. 

Ze zijn al op de eerste camping. Vlak voor de Afsluitdijk. Weet je wat 

ik zo gek vind?’

‘Nou?’ 

‘Wij gaan later weg en gaan veel verder, maar we zijn er eerder!’

Claire glimlacht. ‘Ja, we halen ze in. Ik vind het stoer van Froekje 

hoor. Ga je gauw slapen nu, om vier uur kom ik je al wekken.’ 

Mies laat zich achterover vallen. Als dat slapen maar lukt. 

Een oorverdovend geluid vult de ruimte van het vliegtuig. De landing
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1. VAKANTIE

‘Ma-am?’ Met opgetrokken knieën en haar rug tegen een smal stukje 

muur zit Mies op de vensterbank voor het raam. De twee grote potten 

met hortensia’s heeft ze een stukje opzij geschoven en het vouwgor-

dijntje hoog opgehesen. ‘Ma-am!’

Er klinken voetstappen in de gang. ‘Ja, ik hoor je wel hoor,’ snauwt 

haar moeder die met een rood hoofd in de deuropening verschijnt en 

twee koffers naast zich neer ploft.

‘O, sorry. Ik dacht dat je boven was.’ Mies kijkt haar een beetje ge-

schrokken aan.

‘Dat WAS ik ook, totdat jij zo hysterisch begon te gillen. Ik dacht 

minstens dat je in je vinger had gesneden, je gebrand had aan de 

thee of met je voet tussen de deur zat. Maar mevrouw zit gewoon 

pontificaal op de vensterbank.’

‘Ik wacht op Froekje en haar moeder. Ik vind het zo leuk dat ze nog 

even langsfietsen voor ze naar Terschelling gaan. Weet jij hoe laat 

ze komen? Ik zit hier al zes minuten.’ Ondertussen plet ze haar neus 

weer tegen het raam.

‘En jij denkt dat ik in live verbinding sta met huize Van der Horst, zo- 
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Ik stel mij even voor:

 

Hoi, ik ben Mies, tien jaar oud en ik zit 

op atletiek. 

Samen met mijn vader Loek en moeder 

Claire woon ik in een nieuwbouwwijk.

Wij hebben een superlief hondje, hij 

heet Banjer. En o ja, ik heb ook nog 

een irritante broer. Ze noemen hem 

Gijs.

Meestal ben ik heel erg vrolijk en blij, maar soms 

kan ik ook zomaar boos worden. Ik zit in groep 7 en samen 

met Froekje beleef ik de leukste avonturen. Zij is echt mijn 

BFF.

Mies
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Dit is een omdraaiboek
Maar hoe lees je dat?

Froekje en Mies gaan allebei op vakantie, maar zonder elkaar. Jij 

mag beslissen over wie je het eerste wil lezen:

1. Froekje die gaat kamperen op het Waddeneiland Terschelling

2. Mies die in een luxe resort verblijft op het Griekse eiland Rhodos.

Via de app houden ze contact met elkaar. Dus aan welke kant je 

ook begint, door de apps weet je toch al een beetje wat de ander 

meemaakt.

Je kunt ook om en om een hoofdstuk lezen, dus:

- Hoofdstuk 1 Froekje 

- Hoofdstuk 1 Mies 

- Hoofdstuk 2 Froekje 

- Hoofdstuk 2 Mies 

- Enzovoort

Jij bent de baas! 
En het is altijd goed! Heb je al een idee?

Wij wensen je in elk geval veel plezier,

Sandra en Mireille
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Op Rhodos


